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Pinksteren ð nederdaling van de Geest  

 

óDe nederdaling van de H. Geestô (vroeg Middeleeuws fresco) 

 

Pinksteren is een feest vol uitdagingen aan onszelf,  

ten dienste van een liefdevolle samenleving!  

Rust, inkeer, eerbied en liefdevolle waarneming  

zijn de voorwaarde n om deze uitdaging te kunnen aan gaan . 

 

Saluto-Genese v.z.w 

Beweging ter bevordering van een gezonde kindertijd  

 
Juni 2010 
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Het pinksterfeest als één van de 

hoogtepunten in de jaarfeestenkring. 
 

Pinksteren (Penta-Costa: 50 dagen na Pasen) 
is, alhoewel het een feest is in de 

jaarfeestenkring van de elementen tussen lente 

en zomer, nog steeds een moeilijk feest om te 
vieren voor volwassenen en voor kinderen. Het 

is immers een feest dat zich helemaal afspeelt 

in de Geestelijke Werkelijkheid, die nog 

onbewust in ons ósluimertô. Het is die 
werkelijkheid waarin ons óware, hogere z®lfô 

troont: het Geestzelf (Manas), de Levensgeest 

(Buddhi), de Geestmens (Athma). Steeds 
moeilijker en minder vanzelfsprekend is het 

om in een materialistisch gerichte wereld deze 

geestelijke weg te gaan. 
Zoals wij door het leren waarnemen van de 

geestelijke spirituele realiteit die achter de 

fysiek-stoffelijke huist, de materie kunnen 

óbevrijdenô, z· kunnen we door het leren 
waarnemen van de geestelijke realiteit in 

onszelf, het eigen geestelijke óIkô bevrijden. 

Het bevrijden van het eigen Ik, kan alleen in 
Liefde ( tot onszelf en de wereld) plaats 

grijpen. Catharsis en reiniging vooraf helpen 

hier. 
Vrijheid van de Geest, in Liefde tot de wereld! 

Vrijheid en Liefde kunnen niet zonder elkaar. 

Pinksteren spreekt ons bewustzijn en ons hart 

aan ten dienste van een méér liefdevolle, 
broederlijke samenleving. 

 

Het óonder de Hemelse Pinksterkroon 
doorgaanô is een beeld voor de inwijding die 

de mens kan gaan in de óontwakende 

Warmtegeest van Pinksterenô. 

Het Hemelse Vuur van de lentezon doorwarmt 
de atmosfeer. De lucht komt in een nieuwe 

scheppende beweeglijkheid en opent de harde, 

natte aardkorst met zijn licht en warmte. 
Zwoele, warme regens voeden en vullen de 

droge aarde die nu sappig begint te zwellen. 

Levenskrachten worden zichtbaar aan 
óopgedronkenô waterdruppels en zich ritmisch 

ontvouwende, tegen de zwaartekracht in zich 

oprichtende, groene bladeren en knoppen. Het 

water door de zonnestralen toegeroepen, begint 
zijn óHemelvaartô. Als wolk draagt zij het 

evenwicht tussen Hemel- en Aardbeweging. 

De op- en neergaande bewegings-taal van de 
lucht-gevulde leeuwerik, het in de omgeving 

oplossende wolkenwonder, zijn wonderlijke 

beelden voor óde Hemelvaart van onze 

aardezielô. Van boven uit de atmosfeer spreekt 

het Hemelse Vuurwoord en roept de aardse 
elementen op tot vreugdig ontwaken en 

schoonheid. 

Onze aarde is net als de mens een levend 
organisme. Ook de Aarde heeft een fysiek 

lichaam dat leeft in het óvasteô element, een 

levenslichaam dat stroomt in het vloeiende 

water-element, een astraallichaam dat ademt in 
het lucht-element, dat samenhangt met het 

óopstijgenô van het vocht en een Geestlichaam 

dat warmte doet stromen in de aarde-ziel. Het 
zijn de vier wezensdelen van de Aarde zoals 

ook de mens deze heeft. Dit óvreugdevuurô van 

de Zon doet de  verharding van herfst en 
winter wijken. Water en licht volgen deze 

warmteroep op, de vaste, harde substantie 

wordt bevrijd uit de aarde. Er ontspruit een rijk 

plantenkleed. 
Door de wolken die gevormd worden door het 

water dat vanuit de aarde opstijgt, kan ze als 

levend organisme schouwen in de Hemel.  
De hemel is nu open! En wat ze daar gezien 

heeft, vertelt ze dan weer op haar beurt verder 

aan ieder blad, takje, stengel en bloemknop, 

dier en mens. De regen fluistert leven en 
wijsheid in de oren. 

Zo kan de mens ook met zijn vier 

wezensdelen: met zijn fysiek lichaam, met zijn 
etherlichaam, met zijn astrale lichaam ( het 

luchtvormige, de ziel) en met zijn Geest (het 

Ik, wonend in de warmte van het bloed), zich 
verheffen tot de spirituele wereld van de óZonô 

en weer terugkeren met grote gaven.  

Door de óvuurroepô van de Geest, die hij in zijn 

innerlijk tot in hart en bloedsomloop voelend 
kan vernemen, kan hij óopenbloeienô in een 

opwaartse beweging, net zoals de aarde in haar 

lentevuur wolken aan de hemel tovert. 
Als niet meer alléén ons fysieke lichaam (met 

oa. zijn begeerten, afhankelijkheden,...), ether- 

en astraallichaam  over ons gaan heersen, maar 
onze Geest óKoningô wordt, zal een scheppend 

evenwicht in ons kunnen ontstaan. 

 

Dit beeld van Pinksteren kan ons inspireren om  
om dit feest te vieren met het kleine kind. 

Het wonder van de Pinksterochtend bloeit 

open uit het wonder van Hemelvaart, zoals 

de bloem uit de knop ontstaat. 

 

Pinksteren is een vrijheidsdaad in onszelf. 

Het is een feest waarbij we ógewektô willen 

worden! 
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Er wordt een Pinksterbruidje gekozen (de 

zielenkrachten) en een Pinksterbruidegom (de 

geestkrachten). Voor het kleine kind is het leuk 
om op die dag een kleurig, papieren 

bloemenkroontje te dragen dat we samen 

knutselden. We verzamelen zoveel mogelijk 
bloempjes en lichte lenteblaadjes en drogen 

deze reeds enkele weken vooraf in manden. 

Ieder kindje brengt een strooimandje mee, om 

voor het bruidspaar te kunnen strooien als deze 
onder de óPinksterkroonô (gekruiste 

bloemenbogen) voorbij komen.  

 

Iedereen kan dit mooie tuinfeest meevieren, 
jong en oud en ook de kleine baby mag mee in 

het lentezonnetje. De Pinksterdag wordt 

afgesloten met een heerlijke picknick samen, 

met beschuitjes, kwark en aardbeitjes erop met 
een citroenmelisseblaadje als versiering. 

Mmmm! 

 

De bellenman wekt alle óluilakjesô met zijn 

brandnetelransel en bellenstok.  

 
 

 
 

Bloemblaadjes strooien voor het bruidspaar 
moet een klein kindje nog leren, met kleine, 

niet te volle handjes, beetje per beetje. Dan 

vliegen de bloempjes ook mooi op in de wind. 

Sommige kindjes laten hun papierenduifje aan 
een stokje op en neer vliegen bij het liedje van 

ñIn en uit het vensteréò 
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Zintuigspel : Ik speel me óvrijô  -  Verslag cursusdag: 24 april 2010 
  

Opdrachtenspel 

¶ We spelen het spel per 2, een begeleider 

en een geblinddoekte. 

¶ We spelen in stilte. 

¶ De opdrachten worden per nummer 

gespeeld. 

¶ De begeleider leest stilletjes de 

opdrachten voor aan de geblinddoekte. 

¶ De geblinddoekte mag hulp vragen maar 

oefent de opdracht zo zelfstandig 

mogelijk uit. 

¶ We spelen nog een keer met gewisselde 

rollen. 

 

1) Begin bij START. Wandel even met je 

begeleider rond in de kruidentuin en begroet 

iedere plant in zijn wezen, kleur, vorm- en 

groeitaal. (ca 5 min) 

2) Laat je blinddoeken. Laat je nu leiden naar 

opdracht 3. 

3) Ruik aan de geplukte kruiden en tracht ze te 

raden. Proef van de geplukte kruiden en raad. 

4) Pomp water en vul de gieter en besproei de 

planten. Vul daarna een bekertje met water en 

wandel ermee op je hoofd rond de serre en 

pomp. Was handen en voeten aan de pomp. 

5) Neem een lauwwarm voetbad en laat je 

afdrogen, al zittend in de kruiwagen met stro. 

6) Laat je rijden naar opdracht 7. Let op geluiden 

en geuren. 

7) Zoek op je blote voeten de weg doorheen de 

zandbak over berg en door de put. 

8) Zoek op de tast enkele schelpen in het zand, en 

verzamel ze in een emmertje of zeefje. 

9) Loop op blote voeten over het stenen 

hindernissenpad. 

10) Kruip op handen en knieën op het groene 

klimverhoogje, er over en er weer terug af. Stap 

rugwaarts terug tot in het midden van het 

verhoog. 

11) Sta ged. 1 minuut zo stil als een vlaggenstok, 

met 2 voeten dicht. Raad welk geluid je 

begeleider maakt. 

12) Kom aan de hand langs de boomstammetjes 

weer naar beneden. 

13) Laat je meenemen door het gras en de ótritt-

tijmô tot bij het eerste rozenpoortje. 

14) Welk instrument hoor je? Speel nu zelf een 

mooie melodie. 

15) Kruip door de hindernissen aan het 2de 

rozenpoortje. 

16) Ga voorzichtig doorheen het 3de rozenpoortje. 

17) Laat je doorheen het wasgoed draaien.  

 

 

18) Ga op 1 been op het stenen heuveltje staan en 

zing een liedje. 

19) Aai het konijntje op de schoot van je partner. 

20) Ga in het stro liggen van het hok en noem alle 

geluiden en geuren. 

21) Leg de kippeneieren van de ene in de andere 

mand zonder ze te breken. 

22) Ga heen terug doorheen de bonenstaken. 

23) Ga op de geluidenstoel zitten en luister. Proef 

van het kervelblad en het sap. 

24) Voel welk gewas er groeit op het veld van de 

boer. 

25) Ruik aan de pruimenbloesem door op het 

trapje te klimmen. 

26) Speel het hindernissenparcours. (over 

strobalen, verhoog, evenwichtsbalk,é.) 

27) Loop rond de schommels met een zandzakje 

op je hoofd en kruip doorheen de tent. 

28) Schommel geblinddoekt en laat je duwen. 

Geef zelf aan hoe hoog je wil. 

29) Speel het raadseltastspelletjesparcours. 

30) Ga op de wollen deken liggen en 

schapenvacht, op je rug. Laat je heen en weer 

rollen door je begeleider. Rust nu even uit. Je 

wordt gewekt door een é.?  En KIJK! (de 

blinddoek mag af.) 

31) Doe je schoenen weer aan. Mik de 

zandballetjes in de mand. 

32) Vis het eendje op. 

33) Mik als een echte óaardappelschutterô tot het 

belletje rinkelt bij de deur. 

34) Bel blaasjes met de blaasbellenzeep en het 

pijpje, zoveel je maar kan! 

35) Bravo!! Je hebt de eindstreep behaald. Je bent 

bij de EINDVLAG.  

 

Evenwichtspel.
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Parcours met muzikaal waterorgel, 

hindernissenweb, doorgangsluier 

en natte was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dankzij mijn trouwe, helpende 

begeleider, gelukt het mij mijn  

weg te vinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasten met de handen 
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Tasten met de voeten. 

 

 

Evenwichtszintuig op het stenen 

parcours, 

 

 

 

 

 

 

 

geur- en smaakzintuig bij de 

kruidentuin, 

 

 

 

tast- en warmtezintuig aan de 

pomp. 

 


